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Halverwege het kalenderjaar sluiten we het Nederlandse schooljaar 2024-2025 af! We kijken terug
op een goed jaar, met nieuwe teamleden, nieuwe huiswerkprogramma’s en met het vooruitzicht een
nieuwe peutergroep in de stad te beginnen! De Duyfkenschool wilde al langer een extra locatie in de
stad hebben om zoveel mogelijk Nederlandse kinderen toegang te geven aan Nederlands onderwijs.
Verderop in de Nieuwsbrief daarover meer!

Natuurlijk zijn we nog steeds heel blij met hoe de bibliotheek loopt, gerund door onze
bibliothecaresse Nikita en de beslissing om onze NTC dagen zoveel mogelijk buiten de school te
organiseren. De NTC dagen voelen meer als een gezellig dagje en past bij onze aanpak om de
kinderen op een speelse manier Nederlands te leren.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat er achter de schermen heel hard werken om aan alle eisen die
gesteld worden aan een Nederlandse school in het buitenland door het Ministerie van Onderwijs, te
voldoen! Ook hebben we onder de ouders van de Duyfkenschool weer een ouderenquéte gehouden
dat ons helpt de kwaliteit van de school nog meer te verbeteren.

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van onze groep 8 en juf Kelly en juf Salima, daarover
meer verderop in de Nieuwsbrief.

We hopen dat het nieuwe schooljaar ook weer volop vernieuwingen en verbeteringen brengt, wij
hebben er in ieder geval weer zin in! Op de laatste pagina staat weer de agenda voor de komende
termijn met belangrijke data. Verder wensen wij u veel leesplezier en voor vragen en opmerkingen
kunt u natuurlijk altijd mailen naar: info@duyfkenschool.com.

Namens het hele team wensen wij u een fijne vakantie en tot 14/16 juli!
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Hallo ouders, Mijn naam is Sarah en vanaf het
nieuwe schooljaar ga ik lesgeven aan groep 4/5
én aan de nieuwe peutergroep in Ashgrove.

Samen met mijn man, drie kinderen en onze
hond woon ik sinds juli 2024 in Australié. In
Nederland werkte ik sinds 2017 als pedagogisch
medewerker in de kinderopvang. Na een jaar
hier te wonen, zijn we goed gesetteld, en ik kijk
ernaar uit om weer aan het werk te gaan. Wat
het extra bijzonder maakt, is dat ik op deze
manier kan bijdragen aan het behouden van de
Nederlandse taal en cultuur, en dat ik dit mag
overbrengen op jullie kinderen!

Groetjes, Sarah

Hallo allemaal, Mijn naam is Marije en sinds mei maak ik deel uit
van het bestuur van de Duyfkenschool als secretaris. Ik woon al iets
meer dan tien jaar in Brisbane — met een lekker cliché verhaal: ik
kwam hier terecht vanwege de liefde en nu hebben we samen twee
jongens, Axel (6) en Jack (4).

Ik heb de laatste tien jaar hier in Brisbane in de Mental Health en
Housing and Homelessness sector gewerkt maar wilde even een
break zodat ik wat meer tijd met de jongens kan doorbrengen
voordat ze allebei naar school gaan volgend jaar.

In het weekend zijn we meestal op pad of met vrienden — zodra alle
sportactiviteiten achter de rug zijn natuurlijk! Ook zijn we druk
bezig met het opzetten van een Airbnb in Stanthorpe, waar we

graag naartoe gaan om even te ontsnappen aan de drukte.

Ik heb ontzettend veel zin om onderdeel te zijn van de Duyfkenschool en jullie allemaal
te leren kennen!
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Juf Marlissa geeft les aan onze groep 3. Een belangrijke groep omdat de leerlingen overgaan van het
kleuteronderwijs naar het leren schrijven en lezen in het Nederlands. Omdat het Nederlandse
schooljaar halverwege het jaar begint zitten veel kinderen al in grade 1 van de Australische school
waar zij al volop leren lezen en schrijven. Maar dat wil niet zeggen dat zij zich vervelen in groep 3! Veel
klanken die alleen in het Nederlands voorkomen blijven lastig om te leren. We vroegen aan juf
Marlissa wat haar uitdagingen zijn bij het lesgeven aan deze groep.

‘De grootste uitdaging in deze groep is toch het verschil in de klanken, in zowel de uitspraak als bij het
schrijven. De dubbele ‘00’ die in het Engels als een ‘oe’ wordt uitgesproken, de ‘e’ als een ‘i’ de ‘a’ als
een ‘e’ .... En dan natuurlijk de typisch Nederlandse klanken met een lettercombinatie en uitspraak die
niet voorkomt in het Engels” ‘ui, eu, au, ou en oe’! En de klanken oefenen met woorden is ook lastig
omdat de ‘eu’ in ‘deur’ weer anders klinkt dan ‘neus’... In de klas blijven we dit spelenderwijs oefenen.
We benoemen veel woorden in de klas en omdat de kinderen nog zo jong zijn helpt bewegend leren het

beste.’
Krijgen de kinderen een verschillende programma’s aangeboden?

‘In principe krijgen alle kinderen dezelfde materialen. Natuurlijk merk je wel als je 1 op 1 met de
kinderen werkt waar nog meer uitleg nodig is en gelukkig kunnen we die tijd ook geven. Voor kinderen
die echt verder zijn omdat ze bijvoorbeeld net uit Nederland komen, hebben we andere werkboekjes. Zo
doen ze toch allemaal hetzelfde op dezelfde tijd maar kunnen ze toch op hun niveau werken’.

Spreken de kinderen allemaal Nederlands en indien niet, hoe krijg je ze zover dat ze dat doen?

Na een dag op de Australische school hebben alle kinderen de neiging om Engels te spreken. Ik ben
daarom begonnen met een kringgesprek om hen in de routine te krijgen om Nederlands te spreken. Ik
heb dat stug volgehouden en nu is het net of er een knop omgaat zodra we met de les beginnen.
Natuurlijk is er altijd een verschil van niveau maar alle kinderen doen hun best om het te spreken. Als
kinderen een woord niet weten vraag ik soms aan de klas of iemand anders het weet. Kinderen helpen
elkaar zonder dat het vervelend is voor het kind dat het niet weet natuurlijk. En verder spelen we heel
veel woordspelletjes. De methode waarmee we werken hebben 12 verschillende onderdelen met
klanken en woorden en deze woorden worden gebruikt in aangepaste spelletjes zoals Ganzenbord,
rummikub en slangen en ladders. Verder heb ik zelf ook nog wat korte zelfgemaakte spelletjes om snel
wat minuten te vullen of als korte beloning. *

En de gouden tip van Marlissa: Blijven lezen! Lezen is het allerbelangrijkste, als je niet lees breid je ook
je woordenschat niet uit. Als ouder ben je toch geneigd om veelal dezelfde woordenschat te
gebruiken. En houd het leuk!




De laatste NTC dag van het jaar staat altijd in het teken van de eindtoetsen. Omdat de Duyfkenschool
geregistreerd staat bij het de Nederlandse Ministerie van Onderwijs zijn wij verplicht om de kinderen
een niet-methode toets te laten doen. De Duyfkenschool heeft in overleg met Stichting NOB
(stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland) om deze toetsen een keer per jaar te doen. De
resultaten worden vastgelegd in ons Leerlingenvolgsysteem en de ouders krijgen natuurlijk een
rapport van de vooruitgang van hun kind(eren). De toetsen worden zoveel mogelijk verspreid over de
lesdagen met een NTC dag voor de afsluiting van deze toetsen. En terwijl de kinderen vanaf groep 3
hard aan het werk zijn maken de kleuters lekkere hapjes!

Aan het einde van het schooljaar nemen we natuurlijk ook afscheid van onze groep 8! Juf Rosien had
een leuk afscheidscadeau met foto’ s van de klas. We zijn allemaal reuzetrots op onze groep 8 en we
hopen jullie zeker nog te zien!

We hebben ook afscheid moeten nemen van juf Kelly en juf Salima. Juf Kelly heeft met veel plezier
groep 4-5 lesgegeven, een klas die zij ook in Nederland had! We gaan Kelly heel erg missen maar zij
heeft beloofd zeker nog te komen helpen met de speciale NTC dagen! Juf Salima heeft jarenlang bij juf
Nanda in groep 1 en 2 geholpen als klassenassistent. Ook haar gaan we zeker nog zien in de toekomst.

Voor nu heel erg bedankt alle twee en tot gauw!
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De Duykfenschool wil dit jaar een extra locatie opzetten van een Nederlandse peutergroep. Er is al een
peutergroep in Manly-West op woensdagmiddag waar peuters samen leuke activiteiten doen en
luisteren naar liedjes en verhalen in het Nederlands. Nieuwe woorden worden in verschillende
thema’s aangeboden en ouders krijgen een verslag na de les zodat zij hiermee thuis verder kunnen
gaan. Ook hebben we een bibliotheek waar kinderen iedere week boekjes kunnen lenen. De nieuwe
peutergroep zou beginnen in de bibliotheek van Ashgrove om donderdag eind van de middag.

Heb jij een peuter van 2.5—4 jaar en zou je het leuk vinden om samen met andere Nederlandse en
Belgische gezinnen spelenderwijs de taal en cultuur te ontdekken? Stuur ons een berichtje met je
interesse of vragen: info@ duyfkenschool.com

De Duyfkenschool bestaat uit een fantastisch
team van leerkrachten en vrijwilligers om de
kinderen van de Nederlandse gemeenschap in
de omgeving van Brisbane (en online in heel
Queensland!) de Nederlandse taal en cultuur
aan te leren. Wil je ook onderdeel worden van
ons team, stuur dan een mail naar:
info@duyfkenschool.com

Zaterdag 26 April vierden wij Koningsdag bij de St. Gabriel's church in Carindale. Wat een geweldige
locatie met veel groen en schaduw. Het was een heerlijke ochtend met gezellige bezoekers. De
poffertjes waren weer heerlijk en de frikandellen smaakten bijna zo goed als in Nederland....
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De Dutch Chamber of Commerce organiseert iedere eerste
donderdag van de maand een borrel in Brisbane. Ontmoet nieuwe
mensen onder het genot van een drankje en bitterballen! Bijgevoegd
de link voor meer informatie: https://dccq.org/events-calendar/

Wil je ook op de hoogte blijven van wat er gebeurt op school en tips krijgen hoe je je kind het beste kunt
ondersteunen met de Nederlandse taal? Volg ons dan op Instagram, Facebook en LinkdIn. We posten
regelmatig de leukste foto’s en tips ter bevordering van de Nederlandse taal voor kinderen in het
buitenland.

r@) https://www.instagram.com/duyfkenschool/

o https://www.facebook.com/Duyfkenschool/

@ https://www.linkedin.com/company/duyfkenschool-brisbane/
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14 Eerste dag online les

16 Eerste dag les MBC
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11-13 | EKKA vakantie, GEEN school

september

6 NTC dag en ouderpicknick

15-19 Laatste online lessen van term 1 2025-2026
17 Laatste les op MBC van term 1 2025-2026
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