Het projectteam Verzet Timor 1942, uitgevoerd door een aantal nazaten van KNIL
guerrillastrijders heeft in eigen beheer een boek uitgegeven: “Zij wilden niet buigen, De
guerrilla van het KNIL op Timor 1942”.

Bestel informatie:
Boekprijs excl. Verzendkosten: € 25,=
Prijs incl. verzend en handling kosten € 33,90 (aangetekend en voor max. 8 boeken)

U kunt een boek bestellen via de link: https://verzettimor1942.nl/boek-bestellen/
Vermeldt uw naam en adres, aantal gewenste exemplaren en u ontvangt een bevestiging en
betaalinstructies.

Wilt u meer lezen over De guerrilla oorlog van het KNIL op Timor 1942 incl. een aantal
persoonlijke verhalen over Timor veteranen? Bezoek dan ook onze website
https://verzettimor1942.nl/

“Zij wilden niet buigen,”
De guerrilla van het KNIL op Timor 1942
Auteur: Robbert van Leeuwen (red.)
ISBN: 9789090364957
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Achtergrond:

Na de Japanse invasie van Nederlands-Indié in januari / maart 1942 en de dramatische
overgave te “Kalidjati” op Java, heeft het KNIL op het eiland Timor nog gedurende tien
maanden standgehouden. Op het grondgebied van deze kolonie van zowel Nederland en
Portugal werd een verbeten guerrillastrijd gevoerd door ca. 250 militairen van het KNIL- en
ca. 500 Australische militairen tegen het Japanse invasieleger. Hun verzet en guerrillastrijd
heeft het Japanse leger verliezen toegebracht en een de opbouw van de Japanse oostflank
verstoord. De Timor guerrilla’s hebben zich als één van de weinige strijdgroepen in
Nederlands Indié niet overgegeven aan de Japanse bezetter en hun moed en
doorzettingsvermogen vormden een inspiratie voor anderen.

De guerrilla’s zijn in December 1942 door de Nederlandse torpedobootjager Hr.Ms. “Tjerk
Hiddes” op spectaculaire wijze van Timor naar Australié geévacueerd.


https://verzettimor1942.nl/boek-bestellen/
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Deze eerste uitgebreide Nederlandse publicatie over de guerrilla van het KNIL op Timor in
1942 is samengesteld door Robbert van Leeuwen en het project team Verzet Timor 1942,
waaronder een aantal kinderen van deze KNIL guerrillastrijders. Voor dit boek is intensief
onderzoek gedaan in vele historische bronnen uit zowel Nederland en Australié, alsmede
privé archieven, waaronder brieven, dagboeken, krantenartikelen en persoonlijke verhalen.
Het meer dan 450 pagina’s tellende boek bevat tevens vele unieke foto’s en illustraties en
een namenlijst van alle betrokken KNIL strijders. Naast Nederlanders (Totoks) vochten ook
Indo’s, Molukse en inheemse soldaten mee. De publicatie heeft als doel om meer
bekendheid te geven aan de verbeten strijd van Nederlandse en Australische militairen op
Timor tegen de Japanse bezetter. Een strijd die bij velen helaas onbekend is gebleven. En
met name als eerbetoon aan de strijders zelf.

Het boek is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds.

ot

mondriaan
fonds



